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Jaargang 9, februari 2026  



 
 

Kerkdiensten 
 

 

Zondag 1 februari 

10.00 uur: hr. Heeko Kuipers uit Rotterdam 

Dienst in Made 

 

Zondag 8 februari 

10.00 uur: ds. Marloes Meijer uit Wagenberg 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 15 februari 

10.00 uur: ds. J. Schellingerhout uit H.I. Ambacht 

Dienst in Made 

 

Zondag 22 februari 

10.00 uur: ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg 

Deurcollecte: Onderhoud kerkhof 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 1 maart 

10.00 uur: 

Dienst in Hooge Zwaluwe 

 

Bij de diensten. 

De diaconale collecten in februari zijn bestemd voor Kerk in Aktie. 

Hooge Zwaluwe is op 8 februari aanwezig. 

 

 

Agenda 
 

 

Ma. 2 feb. 19.00 uur: Combivergadering Kerkenraad, Molshoop Made 

Don. 26 feb. 09.00uur: Werkochtend kerkhof Oud Drimmelen 

  



 
 

Kerkelijke zaken  
 

De Drie Koningen 
 
Wij zijn de drie verdwaalde wijzen, 
van heel, heel ver. 
Wij komen uit het oosten reizen 
met onze ster. 
Maar waar die ster zal blijven staan 
is onze koning; 
daar zullen wij naar binnen gaan, 
en dat wordt onze woning. 

 
Wij zijn als drie verdwaalde zielen 
in weer en wind. 
Maar als wij eenmaal mogen knielen 
voor ‘t koningskind, 
dan ruilen wij de schone schijn 
voor zekerheden, 
dan zullen wij gelukkig zijn, 
dan kennen wij de vrede. 
 
Klein kind dat op ons ligt te wachten, 

hier komen wij; 
o word het licht van onze nachten 
en maak ons vrij; 
wees boven sterren, droom en waan 
van groter waarde: 
de ware zin van ons bestaan, 
u, onze God op aarde. 
 
Michel van der Plas 

Uit: De man van Nazareth. Teksten bij de evangeliën 

 

Licht dat alle volken bereikt 

Op Epifanie, ook wel Openbaring des Heren genoemd, vieren we de 

openbaring van Jezus Christus aan de wereld. Dit feest sluit de kersttijd 
af en herinnert ons eraan dat het kind van Bethlehem niet alleen Zoon 

van David en Licht voor Israël is, maar Licht voor alle volken.  

 

  



 
 

Een feest voor iedere dag 

Epifanie nodigt ons uit verder te kijken dan onze eigen kring. De wijzen 
brachten geschenken: goud, wierook en mirre, symbolen van eerbied, 

aanbidding en toekomst. Ook wij mogen iets brengen: onze aandacht, 

ons geloof en onze toewijding om Gods licht uit te dragen in de wereld 

om ons heen. In de donkere weken van januari kan deze feestdag een 

bron van hoop zijn. Het herinnert ons eraan dat God zich bekendmaakt 

aan wie zoekt, dat Gods licht blijft schijnen ook in onrustige tijden en 
dat onze gemeenschap geroepen is om dat Licht te delen met anderen. 

 

Het licht laten zien 

Het licht van Christus laten zien hoeft niet groots of opvallend te zijn. 

Vaak gebeurt het juist in kleine, alledaagse momenten: een luisterend 
oor voor wie zich alleen voelt, geduld waar haast overheerst, vergeving 

waar wrok gemakkelijk is. Het licht van Christus weerspiegelt zich in 

aandacht, in mildheid en in trouw aan elkaar. 

 

Zoals de wijzen hun weg vonden door het licht van een ster, zo mogen 

ook wij richting geven aan het leven van anderen, niet door alles te 
weten of op te lossen, maar door aanwezig te zijn. Wanneer we elkaar 

blijven opzoeken, delen wat we hebben en hopen tegen de stroom in, 

wordt iets zichtbaar van Gods licht in onze wereld. 

 

Epifanie herinnert ons eraan: het licht is ons gegeven, niet om voor 
onszelf te houden, maar om door te geven, stap voor stap, mens tot 

mens: ‘o word het licht van onze nachten en maak ons vrij’. 

 

Beatrijs Hofland 

 

 

Samen Soepen 
 

Op 26 februari is er weer gezellig soepen met 

elkaar. Inloop vanaf 17:30 in de Molshoop. 

Neem iemand mee iedereen is welkom. Kom 
genieten van de verschillende soepen. Graag 

jezelf opgeven voor 23 februari via 

corriebreugem@outlook.com.  
  

mailto:corriebreugem@outlook.com


 
 

Uit de gemeenten 
 

Zondag 30 november stond ds. Marloes Meijer uit Wagenberg genoteerd 
voor de dienst in Drimmelen. Mijn verzoek aan haar om met ons het 

Heilig Avondmaal was helaas in haar spam box terecht gekomen. Toen 

ze in de consistoriekamer brood en wijn zag staan (de tafel in de kerk 

was niet gedekt) nam ze de beslissing om toch het H.A. met ons te 

vieren. Wel op een andere manier zoals gebruikelijk. We bleven in een 
kring rond de tafel staan i.p.v. te gaan zitten. Toch was het een heel 

stijlvolle viering. 

Het was ook de eerste Adventszondag en dankzij Ricarde stond er een 

mooi versierde Adventskandelaar op de tafel. 

 

Beatrijs Hofland ging voor op 7 december in Made. Hooge Zwaluwe was 
ook aanwezig. De preek ging over Johannes de Doper die opriep om 

ruimte te maken voor de toekomst. 

 

Zaterdag 13 december was er in en buiten de kerk van Made een 

gezellige Kerstmarkt. Op de parkeerplaats stonden een aantal gezellige 

kraampjes. In de Molshoop was er koffie en in de kerk was er een 
optreden van het Mades Meezingkoor. Er was ook nog een 

doedelzakspeler die het optreden ondersteunde. Omroep Drimmelen 

maakte een reportage van het geheel. Hartelijk dank aan de commissie 

die deze dag heeft georganiseerd. De leden waren herkenbaar aan een 

groen hesje met een afbeelding van de kerk er op. 
 

Peter de Jongh ging voor op de 3de Adventszondag in de kerk van 

Drimmelen. Thema van zijn preek was: “Ziet u al uit naar de lente?” 

Eens komt de Grote Lente van God waarin Jezus alles goed komt 

maken. 

Het koffie drinken na de dienst werd ingekort omdat leden van het 
Amerkoor die middag een concert in de kerk hadden. Ze kwamen al 

vroeger om de spullen klaar te zetten. 

 

Ds. Schellingerhout ging voor in de dienst op 21 december in Made. Bij 

toeval had ik in de consistoriekamer lijsten met opstaande diensten van 
2026 liggen. Hij nam een exemplaar mee om thuis na te gaan of er nog 

plek was in zijn agenda. Een paar dagen later kwam er inderdaad een 

positief bericht en werden een paar diensten ingevuld. 

 

Aangezien het niet gelukt was om op kerstavond in Made een 

herdertjestocht te houden werd een beroep op de liturgiecommissie 

gedaan. Het zou een familiedienst moeten worden. 



 
 

Een felle koude wind zorgde er voor dat er geen volle kerk was op 

kerstavond. Toch was een fijne dienst waarbij Willy een mooi 
kerstverhaal over een oude schoenmaker vertelde. Na de dienst was er 

nog een gezellig samenzijn in de Molshoop. 

 

Op Eerste Kerstdag was er nog een verrassing voor de kerkgangers in 

de kerk van Drimmelen. Organist Kees Ruissen had zijn broer Reinier 

meegebracht die op zijn trompet speelde. Beatrijs Hofland ging voor en 
koos voor het thema “Symfonie van Hoop”. Voorafgaand de dienst 

kondigde ze in de consistorie aan dat ze in de dienst iets met de 

kerkmensen wilde uit proberen. Ze liet de kerkgangers met elkaar in 

gesprek gaan over “Ik hoop dat ……..”. Verrassend dat de kerkgangers 

spontaan reageerden. 
 

Zondag 28 december was er dienst in Hooge Zwaluwe. Zo’n dienst 

tussen jaar worden meestal slecht bezocht. Deze keer viel het aantal 

kerkgangers niet tegen. Nogal wat mensen uit Made en Drimmelen 

hadden de moeite genomen om naar Hooge Zwaluwe te komen. Ds. Van 

Oudheusden ging in deze dienst voor. Hij had er een oudejaarsdienst 
van gemaakt. 

 

En toen kwam Oudejaarsavond. Het was koud en de hele dag klonken 

er al knallen van het vuurwerk. Toch waren er nog mensen die het 

aandurfden om ’s avonds naar de Vesperdienst in kerk van Drimmelen 
te komen. Ook waren er weer de traditionele gasten van buiten het dorp 

die de moeite hadden genomen voor de ontmoeting in Drimmelen. 

Ik had voor het thema “Licht” gekozen. Dit alles was te merken aan de 

gekozen liederen, lezingen en een korte meditatie. Ook werden de 

overledenen (een uit Made en een uit Drimmelen) herdacht. 

Na de dienst was er nog een lang samen zijn met glühwein, 
chocolademelk en oliebollen. De oliebollen waren gemaakt door een 

echtpaar die de hele dag voor het hele dorp oliebollen had gebakken. 

Wat een leuk initiatief was dat. 

 

En toen kwam de winter met veel sneeuw. Wegen werden slecht 
berijdbaar. Op 4 januari zou Beatrijs in de kerk van Made voorgaan. 

Helaas kon ze met haar auto niet wegkomen. Gelukkig waren de 

organiste en de lector wel gekomen. Met behulp van de twee 

dienstboeken van de landelijke kerk en de orde van dienst van Beatrijs 

hebben we toch een korte dienst gehouden. Het was zelfs nog een aantal 

mensen uit Hooge Zwaluwe en Drimmelen gelukt om door de sneeuw 
naar Made te komen. 

 



 
 

Na de dienst was er nog een samenzijn in de Molshoop met niet alleen 

koffie maar ook wijn, fris en blokjes kaas en worst. 
 

Op 14 januari kreeg ik bericht dat mevr. H. Kooijman-Kerkhoff (vroeger 

woonachtig in Drimmelen) in haar kamer in de Wijngaard in Made een 

herseninfarct heeft gekregen. Haar dochter, Pepita, vertelde me dat haar 

moeder (93 jaar oud) eenzijdig verlamd is. Ze blijft wel voor verzorging 

in haar eigen kamer in de Wijngaard. 
 

Op vrijdag 16 januari was er een uitvaartdienst van mevr. A. Avontuur 

uit Made. Het was haar wens om het afscheid in de kerk in Drimmelen 

te houden met pastor Ad van Kuijk als voorganger. De kerk was versierd 

met schilderijen die de overledene zelf gemaakt had. De kerk zat 
stampvol. Gelukkig had de familie meegeholpen om de kerk klaar te 

maken door onder meer stoelen van de zolder te halen. 

 

Zondag 18 januari ging Beatrijs Hofland voor in de kerk van Made, die 

goed gevuld was met kerkgangers. Haar preek ging onder meer over de 

Bruiloft te Kana. Kana staat voor een oase van de toekomst met hoop, 
vrede en geborgenheid. De wijn was op; maar water werd de beste wijn. 

Ook vandaag mogen we de beste wijn proeven. 

 

Werkochtend kerkhof 
 

Op donderdag 26 februari is weer een werkochtend op de begraafplaats 
in Oud Drimmelen. Het blad op het kerkhof en daarnaast moet 

opgeruimd worden. Ook ligt er langs de sloot maaisel dat naar de 

composthoop moet. De mini knotwilgen bij de vijver moeten ook 

gesnoeid worden. 

 

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)  
 

Made 

03 februari  Mevr. J.P. Voet-van Dijke 

23 februari  Mevr. H.S. de Groote-Penne 

 

Drimmelen 

07 februari  Hr. D. de Visser 

16 februari  Hr. H. Eland 

21 februari`  Hr. A.A. den Dunnen 

  



 
 

Ter nagedachtenis 
 

 
 

Ter nagedachtenis aan Adriaan van Loon, 

 

In de dienst op Eeuwigheidszondag in Made en in de dienst op 

Oudejaarsavond hebben we de overledenen van het jaar 2025 herdacht. 

Bij de namen was ook de naam van dhr. Adriaan Bastiaan van Loon die 

op 27 september was overleden. Hij werd op 9 april 1936 geboren in 

Drimmelen, in zijn ouderlijk huis aan de Batterij, het smalste straatje 
van Drimmelen, en behoorde tot de oudste gemeenteleden van 

Drimmelen. Tijdens zijn militaire dienstplicht, werd hij sergeant bij de 

Aan- en Aanvoer troepen.  

 

Dhr. Van Loon was een zeer trouw kerkganger. Hij stond ook open voor 

diensten die net iets anders waren dan het gebruikelijke, en had een 
voorliefde voor liederen uit de zangbundel Johannes De Heer. Adriaan 

trouwde zijn Susan Saarloos in 1961 en mocht op een (1) dag na 65 jaar 

getrouwd zijn.  

 

Daarnaast heeft hij zich ook zeer verdienstelijk gemaakt voor andere 
activiteiten zowel voor de kerk als de begraafplaats in Oud Drimmelen. 



 
 

Zo heeft hij zich heel verdienstelijk gemaakt bij het schilderen van de 

twee poorten op de begraafplaats. Maar was ook bij het tuinonderhoud 
rondom de kerk in Drimmelen actief; ook daar draaide hij zijn hand niet 

voor om. Hij was met raad en daad zeer betrokken bij het in goede staat 

van onderhoud houden van het kerkgebouw. 

  

Hij was altijd in de weer en ging ook graag door het dorp om bij 

bekenden een praatje te maken. Toen hij nog goed ter been was hield 
hij ook nog een grote moestuin in de Weitjes bij. Daar kweekte hij 

groenten en bracht deze bij veel inwoners van Drimmelen. Met het 

overlijden van Adriaan van Loon verliezen we een goed en plezierig 

mens, die het goed voor had met zijn leefomgeving en kerk. 

 

Ik weet iets goeds van jou 
 

Zou de wereld niet beter zijn 
Als iedereen die ik ontmoet zeggen zou: 
ik weet iets goeds van jou! 
En dan spontaan iets goeds zou doen 
  
Zou het niet fantastisch heerlijk zijn 
Als elke handdruk zeggen zou 
Van harte en gemeend 

Ik weet iets goeds van jou 
  
Zou niet het leven blijer zijn 
Als men ’t goede steeds zou prijzen 
Want werkelijk bij al ’t kwaad 
Is er zoveel goed in jou en mij 
  
Zou het niet een fijne houding zijn 
Als iedereen zou denken 
Jij weet een beetje goed van mij en ik, 

Ik weet iets goeds van jou 
  
Laten we ons komend jaar op het goede richten! 
 
G. Nighways 

  



 
 

Gemeente overleg Made en Drimmelen 
 

Zondag 23-11-2025 in de Molshoop te Made Gemeente Made/Oud 
Drimmelen en Drimmelen 

 

Harry geeft een presentatie over de voorgenomen fusie; Met name over 

het beleidsplan en de plaatselijke regeling. De vermogensrechtelijke 

kant komt niet aan de orde nu. 
 

Na het beleidsplan is er een opmerking van Willy Jansen dat het 

allemaal nogal vaag is er en dus weinig concrete vragen zijn te stellen. 

Harry beaamt dat en zegt dat het een proces is waar de commissie de 

gemeente graag in mee wil nemen en niet pas als alles in kannen en 

kruiken is pas met de gemeente over wil praten. 
 

Dhr. Bert de Groote stelt een vraag over het vermogen van de kerk maar 

dat komt pas later aan de orde daar is de commissie nog mee bezig. 

 

Naam van de nieuwe gemeente: 

Voorgestelde namen zijn: 
• Drie eenheid Drimmelen  

• Protestantse gemeente Drimmelen  

• Meneer Theo den Engels stelt voor als naam PKN Drimmelen of  

ipv Protestantse gemeente Drimmelen de naam Protestantse 

kerk(en) Drimmelen te overwegen. 
We zullen deze opmerking mee nemen naar de commissie. 

 

Bij dia 24 “Levensverbintenissen van twee personen kunnen als een 
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden ingezegend. 
Een van de twee betrokken personen dient een binding te hebben met de 
gemeente”. 
Door Bep wordt voorgesteld het woordje gemeente te vervangen door 

geloof. 

 

Rian van Houwelingen 

  



 
 

Gemeente overleg Hooge Zwaluwe 
 

Zondag 30 november 2025 te Hooge Zwaluwe 
Vragen die gesteld worden naar aanleiding van de presentatie. 

• Worden de Kerkenraadsleden evenredig verdeeld in de nieuw te 

vormen Kerkenraad? Dit is wel het ideaalplaatje maar kunnen 

daar verder nog niets over zeggen. 

• Op welke wijze behouden wij als Hooge Zwaluwe onze eigen 

identiteit? Dit is een kwestie van vertrouwen op elkaar en het zal 

tijd kosten. 

• Wat zijn vrienden van de kerk? Vrienden zijn mensen die in een 

andere gemeente lid zijn/blijven en hier kerken. 

• De naam Drie Eenheid Drimmelen is misschien in de toekomst 
niet praktisch als er nog meer kerken aan willen sluiten. 

• Is er een financiële voordeel voor ons als kerk? Dit weten we nog 

niet, want het financiële gedeelte moet nog besproken worden. 

• Blijven de 3 kerkgebouwen bestaan? We worden 1 

kerkgemeenschap met wellicht 3 gebouwen. 

• Wat wordt er bedoeld met veilige kerk? -Trouwdienst 1 van de 

partijen moet binding hebben met de kerkgemeenschap We 

kunnen de kerk altijd verhuren voor trouw/rouw diensten maar de 

KR kan ten allen tijden nee zeggen als er een aanvraag komt. 

• Hoe voorkom je dat mensen zich niet thuis voelen in de nieuwe 
gemeente? Dit is een aandachtspunt voor de KR en de 

gemeenteleden moeten in gesprek blijven met de KR. 

• De KR maakt nog wel duidelijk dat het belangrijk is dat wij het heft 

in eigen hand houden met het samengaan en niet gaan wachten 

tot we gedwongen worden. 

• Komt er per 1 januari 2025 een roulerend rooster? Ja en er wordt 

gekeken naar de hoogtij vieringen. 

• Er wordt opgemerkt dat dit een goede info ochtend was en de vraag 

dat we dit vaker gaan doen zodat de gemeente op de hoogte blijft. 
Er komt zeker een vervolg op deze info ochtend 

• Zijn er nog mijlpalen die behaald moeten worden? Ja en dit gaat 

voornamelijk over de financiële stukken. 

• Liesbeth vraagt of we beter willen communiceren met de Rank als 

er bijeenkomsten worden gehouden. 

• Jaap vraagt de aanwezige gemeenteleden of ze het tijdstip van de 

informatie ochtend goed vinden of dat er naar andere dagen moet 

worden gekeken? Er komt geen bezwaar.  

 
Jaap Juursma 

 



 
 

Collecten 
Made 

07 december Kerkvoogdij  € 53,00 

  Kerkvoogdij  € 47,75 

 

21 december Kerkvoogdij  € 35,50 

  Kerkvoogdij   € 35,50 

  Diaconie  € 48,20 

 

24 december Kerk € 128,15 / (liturgiecommissie) 

   

04 januari Kerkvoogdij  € 31,90 

  Kerkvoogdij   € 33,95 

  Diaconie  € 28,90 

 

18 januari Kerkvoogdij  € 45,65 

  Kerkvoogdij   € 38,50 

  Diaconie  € 32,95 

 

Drimmelen 

30 november Leger des Heils  € 20,00 

  Kerk    € 28,50 

  Onderhoud orgel  € 21,90 

 

14 december Kinderen in de knel  € 23,90 

  Kerk    € 21,50 

  Restauratiefonds  € 16,00 

 

25 december Kinderen in de knel  € 40,20 

  Kerk    € 44,74 

  Restauratiefonds  € 65,70 

 

31 december Kerk in de knel  € 47,60 

  Kerk    € 44,00 

  Onderhoud kerkhof  € 12,60 

 

11 januari Diaconie   € 24,00 

  Kerk    € 32,00 

  Restauratiefonds  € 23,50 

 

16 januari Kerk € 366,25 / (rouwdienst) 

 



 
 

Diaconieën Made en Drimmelen 
 

De diaconiecollecten in december waren bestemd voor Kinderen in de 

Knel, een project van Kerken in Actie. Op Drimmelen hebben de 

collecten € 111,70 opgebracht, dat bedrag is overgemaakt met een 

aanvulling van € 200.  

 

Diaconiecollecten in februari 2026 
 

Al sinds de watersnood in 1953, toen Nederland overal vandaag hulp 

kreeg aangeboden, staat in februari noodhulp op het collecten rooster 

van Kerken in Actie.  
Helaas is er, ik zou zeggen juist nu, veel noodhulp nodig op allerlei 

plekken in binnen- en buitenland. Voorbeelden van projecten waar 

Kerken in Actie in dit kader hulp biedt: 

Bangladesh BETER BESTAND TEGEN KLIMAATVERANDERING 

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt 
steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger 

en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. 

Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt 

boerengezinnen.  

Zuid-Soedan NOODHULP VOOR VLUCHTELINGEN UIT SOEDAN 

Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen omgekomen door de wrede 
burgeroorlog in Soedan: een vergeten ramp waarbij 25 miljoen mensen 

dagelijks knokken om te overleven. Meer dan 12 miljoen Soedanezen 

zijn op de vlucht.  

Nederland OMZIEN NAAR GEVANGENEN 

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus roept ons op om barmhartig naar hen om te 

zien. Daarom steunt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en 

hun families om te werken aan herstel. toekomst. 

Guatemala STOP LESUITVAL VAN WERKENDE KINDEREN 

Vooral onder de arme Mayabevolking in Guatemala komt kinderarbeid 

nog veel voor. Kinderen gaan in eerste instantie wel naar school, maar 
vallen uit doordat ze veel lessen missen en verlaten de basisschool 

zonder te kunnen lezen en schrijven. Een speciaal programma met bijles 

voor kinderen en steun aan ouders helpt dit tegen te gaan.  
  



 
 

Kerkbalans & Ontvangen giften 

  

Made 
De totale opbrengst van de Kerkbalans actie 2025 is € 9.934,74,-  

Wij danken alle gemeenteleden voor hun bijdrage. Inmiddels zijn we 

Kerkbalans actie 2026 gestart. Als het goed is heeft u hiervoor een 

brief ontvangen. Wij danken de lopers voor het rondbrengen van de 

brieven en rekenen ook aankomend jaar graag weer op uw bijdrage!  
 

Drimmelen 

01 december € 100,00 

06 december € 100,00 

07 januari € 50,00 

 
Alle gevers hartelijk dank. 

 

Kerkvoogdij en Diaconie Made -Begroting 2026 
 

Begroting 2026 Kerkvoogdij Made  

Post opbrengsten uit subsidies en bijdragen: euro 3000,- t.b.v. diaconie, 
de rest tbv kosten fusie. Salarissen en vergoedingen zijn t.b.v. koster en 

zijn vrouw en de organisten. Hogere kosten beheer administratie en 

archief zijn i.v.m. de fusie (bv notariskosten). Incidentele baten en lasten 

betref de begraafplaatsen. Het eind resultaat komt overeen met de 

gemaakte afspraken. 

 
Begroting 2026 Diaconie Made  

Bijlage 1 is een verkorte weergave van de begroting 2026 van de diaconie 

te Made, zoals die in Fris staat. 

  

De post Opbrengsten onroerende zaken is veel hoger begroot vanwege 
verhoging van de inkomsten van de huur en verhoging van de pacht. De 

helft is van pacht en van land/grond en de andere helft is van verhuur 

van de kosterswoning. Kosten kerkelijke gebouwen zijn voornamelijk 

kosterswoning. Kosten diaconiepastoraat is met name kerkelijk werker; 

mogelijk komt die er volgend jaar weer. Kosten beheer is verzekering 

kosterswoning. Bankkosten zijn storten van contant geld. Extra 
inkomsten van Tennet is een bijdrage ivm hoogspanningsleidingen die 

over onze grond lopen. Er wordt voorgesteld in december extra goede 

doelen te steunen van de goede doelen lijst Made, ca. 5000 euro in 2025: 

Kerkenraad is het daar mee eens. 

 



 
 

Kerkvoogdij Made -Begroting 2026 
 

  



 
 

Diaconie Made -Begroting 2026 
  



 
 

Algemeen 
 

Website  

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl  

 

Contactgegevens Made  

Protestantse kerk Made  

t.a.v. dhr. D. Heil Dzn  

Lucia Eijckenstraat 6, 4921 AN Made  

tel. 06 12 39 85 07  

email. protestantsekerkmade@outlook.com  

 

Contactgegevens, Drimmelen  

Protestantse kerk Drimmelen  

t.a.v. dhr. H.C. Elling –Saarloos  

Amalia van Solmsstraat 35, 4924 BR Drimmelen  

tel. 0162 - 68 57 98  

email. pkdrimmelen@hotmail.com  

 

Bankgegevens, Made  

Kerkvoogdij  NL40 INGB 0001 0998 62  

Diaconie  NL13 RABO 0132 5213 18  

 

Bankgegevens, Drimmelen  

Kerkvoogdij  NL59 RABO 0373 7073 04  

NL98 INGB 0001 0706 88  

Diaconie  NL65 RABO 0373 7368 78 
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